
Geachte mevrouw Aarninkhof-Oude Smeijers, 
 

Wie uw vrijwilligerswerk wil samenvatten, kan zeggen: dat is de 

mevrouw die zich al meer dan 60 jaar verdienstelijk maakt voor 

de samenleving van Deurningen.  

 

In de eerste jaren van het bestaan van de bibliotheek in Deurningen 

werd veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. U hielp een aantal keren 

in de week bij de uitleen van de boeken. Toen de bibliotheek in 1971 

verhuisde van het houten gebouwtje naar het gebouw aan de 

Hoofdstraat, namen betaalde personeelsleden de taken over. Zij 

konden de vrijwilligers die hen voorgegaan waren dankbaar zijn voor 

het voorbereidende werk én voor de talloze handmatig gerepareerde 

boeken.  

 

De peuterspeelzaal van Deurningen is in 1975 opgericht door ouders. 

Via het Klöpke werd opgeroepen om materialen in te brengen en 

daarmee kon de peuterspeelzaal officieel van start gaan in een ruimte 

boven Hades in de sporthal, met u als oprichter en secretaris. De 

kinderen uit Deurningen hebben jarenlang gebruik kunnen maken van 

de faciliteiten. Daarna ging het over naar Nijntje Pluis en inmiddels is 

de opvang niet meer weg te denken uit Deurningen. En dat allemaal 

door de inzet van een groepje enthousiaste moeders. 

 

U zet zich sinds 1965 in voor de geloofsgemeenschap van de Heilige 

Plechelmus. Dat was het jaar dat de Plechelmusparochie in 

Deurningen het 300-jarig bestaan vierde. Maanden werk gingen 

vooraf aan de festiviteiten. 50 jaar later – in 2015 - was u weer 

betrokken bij het laten slagen van het parochieel jubileum, toen 350 

jaar.  

 

U was een van de vrijwilligers die in de jaren ’60 deelnamen aan 

gesprekken over het kerkelijk leven naar aanleiding van de 

vernieuwing door het Tweede Vaticaans Concilie.  



Ook was u betrokken bij de oprichting van het open jeugdwerk in de 

parochie, dat later overging in jeugdhonk Hades.  

 

U leverde een bijdrage aan het boek ‘Een verhaal van verbondenheid’ 

en u verzorgde de verslaglegging van vergaderingen. De 

verslaglegging doet u inmiddels ruim 50 jaar. 

 

In 1973 was u een van de acht vrijwilligers die door het kerkbestuur 

werden aangesteld voor een pastorale werkgroep. Er was op dat 

moment geen vaste priester meer en de werkgroep heeft toen veel 

werk verzet om alles binnen de parochie door te laten gaan. U was 

secretaresse. Vanaf dat moment heeft u altijd in dienst gestaan van de 

parochie, vooral gericht op de aandachtsgebieden catechese en 

liturgie.   

 

In alle jaren heeft u deelgenomen aan veel activiteiten en 

werkgroepen. Dat zijn onder meer de liturgische commissie, de 

werkgroep opbouwwerk Ootmarsum en omgeving en het Leerhuis, 

Vierhuis en Diensthuis. U bent intussen roostermaker van vieringen 

geweest, hebt het jongerenpastoraat helpen opzetten en verzorgt de 

documentatie van de boeken van de kerk; iets waar u nog altijd mee 

bezig bent.  

 

U bent contactpersoon voor het dekenaal liturgisch beraad Oldenzaal, 

regelt inschrijvingen voor cursussen voor de vrijwilligers en volgt zelf 

ook cursussen waaronder de Pastorale KaderTraining.  

 

U heeft als parochievrijwilliger ook nog een bijdrage geleverd aan de 

‘Groothuisbezoeken’, was contactpersoon voor de liturgie Twente-

Noord en heeft contacten onderhouden met het parochiebureau en de 

grote Plechelmusparochie.  

 



Tot op de dag van vandaag denkt u mee in de vitaliteitswerkgroep en 

wordt het Toekomstplan Kerkgemeenschap Deurningen mede door u 

ontwikkeld. Dan legt u ook nog de mededelingen in de kerk klaar en 

verzorgt u de kerkelijke berichten in dorpsblad het Klöpke.  

 

Mevrouw Aarninkhof-Oude Smeijers, u heeft grote kennis van het 

kerkelijk leven en bent nog steeds actief betrokken bij alle 

ontwikkelingen in de geloofsgemeenschap. Tel daar uw andere 

activiteiten bij en dan kan ik niet anders dan concluderen dat een 

waardering in de vorm van een Koninklijke onderscheiding op z’n 

plaats is. 

 

Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in 

de orde van Oranje-Nassau.  


