
Geachte meneer Groote Punt, 
 

Geen klus is u te min of teveel: zo wordt u omschreven door uw 

dorpsgenoten die er voor hebben gezorgd dat u vandaag bent 

uitgenodigd hier op het gemeentehuis. U staat bekend als iemand 

die zich met plezier inzet voor de gemeenschap van Rossum. 

 

Parochie Heilige Plechelmus in Rossum kan sinds 1972 – we zijn het 

50-jarig jubileum dus al voorbij – vertrouwen op uw vrijwillige inzet. 

Sinds 1993 doet u dat in de rol van koster. U bent daarnaast actief lid 

van de pastoraatsgroep, voorheen van de parochieraad. U bent 

bovendien de sparringpartner als het gaat om onderhoud van de kerk.  

 

Bij uitvaarten van parochianen bent u altijd oproepbaar voor vragen, 

of als familie een bezoek wenst te brengen aan de aula. In de 

coronaperiode zorgde u ervoor dat het contact met parochianen bleef 

middels een live internetstream.  

 

Verder verricht u allerlei werkzaamheden in en rond de kerk. U heeft 

jarenlang de kerk geopend en afgesloten. U bent 50 jaar lid van de 

Groep van 70 die de actie kerkbalans verzorgt. Het aantal uren dat u 

zich inzet voor de parochie is bepaald niet gering, namelijk 20 uur. 20 

uur per wéék, welteverstaan.  

 

Rossum beschikt over een prachtig kulturhus. De metamorfose van 

parochiehuis naar kulturhus de CoCer heeft u van dichtbij 

meegemaakt. U heeft daar ook een actieve rol in gehad, gezien uw 

functie als bestuurslid bij de stichting Maatschappelijk Welzijn 

Rossum destijds.  

 



De stichting werd oorspronkelijk opgericht voor de exploitatie van het 

parochiehuis maar in de jaren nul is dat omgezet naar de verbouw en 

aanbouw naar wat het kulturhus zou worden.  

U was 14 jaar vrijwillig bestuurslid bij Maatschappelijk Welzijn 

Rossum. U hield zich vooral bezig met het beheer en onderhoud van 

de accommodatie. Er kon altijd een beroep op u worden gedaan, aldus 

uw mede-vrijwilligers uit die tijd.  

 

Van carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver bent u sinds 1975 lid. 

Prominent lid, kan ik wel stellen. U was prins in 1980 en twee jaar 

later adjudant. Jarenlang was u bestuurslid van de vereniging en sinds 

de oprichting van de kerkelijke carnavalsviering bent u bij de 

organisatie daarvan betrokken; afgelopen carnavalsseizoen voor de 

22ste keer. 

 

Ook was u degene die het stuuvers storten oprichtte bij de bank.  

De carnavalskas wordt bovendien gespekt met de opbrengsten die ’n 

Lesten Stuuver ophaalt door de werkzaamheden op de Weerselose 

Markt. Meewerkend voorman noemen ze u daar.  

En dat de kaartverkoop van de Rossumse gala tot in de puntjes is 

geregeld, is dankzij u.    

 

U heeft trouwens een opvallend alter ego, namelijk die van 

hulpsinterklaas. Als lid van het Oranjecomité kwam u de 

Sinterklaasperiode in die hoedanigheid bij diverse gezinnen over de 

vloer, net als tijdens de kindervieringen in de kerk. Er waren elk jaar 

weer gezinnen die speciaal om u vroegen omdat hij goed bekend was 

met de gezinnen en de kinderen. Sinterklaas wist van alles over ze… 

Daarnaast voert u allerlei andere activiteiten uit voor het 

Oranjecomité, zoals het luiden van de klokken tijdens evenementen, 

het voorbereiden van de dodenherdenking en het openstellen van de 

CoCer voor de deelnemers van de fietstocht.  

 



Meneer Groote Punt, u heeft al eens een belangrijke onderscheiding 

gekregen. Dat was de Willibrordpenning, vanwege uw bijzondere 

inzet voor de kerk. Uw activiteiten zijn sindsdien bepaald niet minder 

geworden, integendeel. U staat bekend als een betrouwbare 

vrijwilliger die er alles aan doet om zaken zo goed mogelijk te laten 

verlopen, of dat nou voor het carnaval, de kerk of het Oranjecomité is.  

 

Vandaag wordt u gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding. 

Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in 

de orde van Oranje Nassau.  

 

 


