
Geachte meneer Peters, 

 

Noem een vereniging in Ootmarsum en de kans is groot dat u er 

op een of andere manier een rol speelt. U bent kort gezegd een 

bekend gezicht in de stad en dat is een understatement.  

 

Helemaal ‘vrijwillig’ is de keus voor al uw vrijwilligerswerk niet, dat 

is bekend. U heeft uw vrijwilligerstaken opgeschroefd nadat u 

noodgedwongen moest stoppen met werken door een flinke tegenslag 

wat betreft uw gezondheid, uw voet. Het is te prijzen dat u zich 

desondanks op een intensieve wijze sterk maakt voor alles wat bij 

Ootmarsum hoort.  

 

Ik begin bij een actueel thema: Heemhuis Ootmarsum Poorten 

Frederik.  

U was al vriend van de stichting toen het nog de Ben 

Morshuisstichting was. Post rondbrengen, de typisch Ootmarsumse 

Pinksterkronen ophangen: u verrichtte er allerlei diensten.  

 

Toen de grondleggers van de BMS verhuisden hielp u bij de 

verhuizing van het grote archief.  

Daarnaast maakt u deel uit van de fotozoekgroep van het Heemhuis, 

de groep die oude foto’s tot leven brengt door onbekende personen 

een naam te geven. Het betreft omvangrijk speurwerk en de taken 

worden onder uw voorzitterschap verdeeld.  

 

Het archief van zowel de Ben Morshuis Stichting als de Heemkunde 

gaan ondergebracht worden in Heemhuis Poorten Frederik. De 

fotozoekgroep krijgt daar de beschikking over een eigen werkruimte 

en een uitgebreid archief. Fijn, want er is nog voor jaren werk bij de 

fotozoekgroep, zóveel materiaal is er. Voor het heemhuis bent u een 

waardevolle vrijwilliger die zich ook breder inzet dan alleen voor de 

fotozoekgroep. 

 



Dat onderschrijven ze ook bij carnavalsvereniging De Othmarridders. 

Carnaval stroomt u door het bloed en u heeft zich voor nagenoeg elke 

commissie verdienstelijk gemaakt. Prins, garde der oud-prinsen, de 

Siepelcommissie, de Siepellóchtcommissie. In de krant stond het 

onlangs nog mooi omschreven: de dansmarietjes is zo’n beetje de 

enige commissie waar u geen lid van bent geweest, hoewel u zelfs 

daarbij betrokken was. 

 

2007 en 2018 waren extra feestelijke jaren: toen vierden de 

Othmarridders jubileum en was u voorzitter en initiatiefnemer van de 

jubileumcommissies. Verder bent u zeer actief omtrent de gala-

avonden en doet u veel om die succesvol te laten verlopen.  

 

Nog meer wapenfeiten bij de Otmarridders: u was secretaris en daarna 

voorzitter van de hele vereniging en verder was u actief als muzikant 

in de hofkapel en actief bij de wagenbouw, feestcommissie en 

sponsorcommissie Trias Zottica.  

 

Er zijn legio projecten van de vereniging door uw medewerking tot 

stand gekomen. Het is niet voor niets dat de vereniging u heeft 

benoemd tot ere-president en drager heeft gemaakt van de Zilveren 

Othmarridder; u bent een onmisbaar verenigingspersoon voor ze, om 

niet te zeggen het wandelende archief van de club. 

 

Voor tennisclub TCO heeft u zich ook verdienstelijk gemaakt in het 

verleden. U maakte deel uit van het bestuur en hebt de kantine 

draaiende gehouden.  

 

Ook voor voetbalvereniging KOSC bent u op velerlei terreinen binnen 

de vereniging actief geweest, zowel op het veld als daarbuiten. 

Behalve vele jaren actief lid, was u ook secretaris van het bestuur, 

elftalleider en lid van de kantinecommissie. Overal waar gaten 

ontstonden, sprong u bij.  

 



Meneer Peters, ik heb heel veel van uw activiteiten nog niet eens 

genoemd zoals uw werk in de kringloopwinkel en uw inzet voor de 

avondvierdaagse. Verder bent u verkeersregelaar bij diverse 

evenementen en ook nog mantelzorger. Eigenlijk kan ik u wel 

duizendpoot in Ootmarsum noemen. Iemand die zich op veel terreinen 

vrijwillig inzet voor de gemeenschap van zijn stad.  

 

Al uw inzet wordt vandaag gewaardeerd met een Koninklijke 

onderscheiding. Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd u te 

benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.  

 


