Geachte meneer Van der Aa,

De impact van mensen die zich belangeloos inzetten voor zaken die zij belangrijk achten,
is vaak groter dan ze zelf beseffen. Toen ik de lijst met uw belangeloze inzet eens goed
bekeek, werd ik weer bevestigd in mijn idee dat zonder inwoners als u heel wat zaken
geen doorgang zouden vinden. In dit geval gaat het zelfs om zaken in twee plaatsen,
namelijk Ootmarsum en Vasse.

Voor een van uw eerste vrijwilligerstaken reizen we dus af naar Vasse, waar u sinds 1959 lid
bent van sportvereniging SV Vasse. U begon er als spelend lid van de voetbalafdeling en ging
er in de jaren ’80 steeds meer vrijwilligerstaken uitvoeren. Meer dan 40 jaar heeft u op
wedstrijddagen entreegelden geind. Uw hokje is inmiddels gesloopt, maar uw betrokkenheid
bij SV Vasse is nog groot. Sterker nog: u gaat nog altijd naar alle thuiswedstrijden van het
eerste elftal. Gewoon op de fiets; altijd present.

Ook reizen we nog even zo’n 50 jaar terug in de tijd, toen er in de protestantse kerk van
Ootmarsum zich iets baanbrekend afspeelde. In die tijd deed het stof opwaaien, want het was
toen nog zo ongewoon: u trouwde daar met uw echtgenote Aly. Dat was een oecumenisch
huwelijk en dat was voor velen nieuw. Zo bent u, als katholiek, betrokken geraakt bij de
hervormde kerk. U werd er zelfs actief als vrijwilliger.

Velen zullen u kennen van de Siepelmarkten, waar de kerkgemeente als extra
horecagelegenheid fungeert. U was er de gastheer die ervoor zorgde dat de gasten bij hun
bekende pannenkoeken en braadworsten hun drankjes geserveerd kregen. Ook uw taak als
gastheer tijdens de toeristische zomeropenstellingen van de protestantse kerk is u op het lijf
geschreven, gezien uw sociale omgang met mensen.

Via uw dochter kwam u in aanraking met volleybalvereniging Set-Up ’65. De vereniging kon
altijd een beroep op u doen als lijnrechter, zo’n 25 jaar lang. U heeft prachtige wedstrijden
gevlagd; ook in de topjaren toen er onder meer eredivisiewedstrijden werden gespeeld. En
ook al waren lijnrechters op een gegeven moment niet meer nodig, u bleef trouw supporter.

Veel van uw tijd gaat naar Toneelvereniging Vasse. Die vereniging werd in 1972 opgericht en
u bent er sindsdien bij betrokken. De toneelspelers noemen u zelfs één van de belangrijkste
mensen in de geschiedenis van de toneelvereniging, vanwege uw onvoorwaardelijke inzet en
betrokkenheid. Dat lijkt me geen understatement voor iemand die al 53 jaar lid is van een
toneelvereniging en die in al die jaren vrijwel elke denkbare functie binnen de vereniging
heeft vervuld. Van toneelmeester tot voorzitter; het is ooit uw functie geweest.

De vereniging speelt elk jaar een klucht. 20 jaar lang speelde u met verve elk jaar een rol.
Daarna nam u de verantwoordelijke taak van regisseur over. Tekstkennis was voor u
belangrijk. Spelers kwamen niet zomaar weg met het weglaten van een regeltje... Na de tijd
van regie brak de tijd van toneelmeesterschap aan én dat van manusje-van-alles. Binnen de
vereniging worden tot op de dag van vandaag nog termen van u gebruikt, zoals ‘toi toi toi’ en
‘speel het uit’.



U bent sinds het begin van de vereniging ook betrokken bij het bestuur. In het begin ging dat
nog niet zo officieel, maar later zeker wel. Uw werk is secuur als het om het penningmeester-
en voorzitterschap gaat. Zodoende werkt u ook als ‘archief” van de vereniging. U weet precies
wie welke rol ooit heeft gespeeld. Ook bent u op de hoogte van alle jubilea, huwelijken en
andere feestelijke gebeurtenissen.

Samenvattend wordt u genoemd ‘de man die Toneelvereniging Vasse draaiende houdt’.
Iemand die zich middels een ontelbaar aantal uren verdienstelijk voor het Vasser toneel heeft
gemaakt.

Meneer Van der Aa, uw aanbeveling is dat u zich al jaren belangeloos inzet voor Ootmarsum
en Vasse. Uw lijst met inzet blijkt indrukwekkend. Zoals de mensen van de protestantse kerk
het treffend zeggen: ‘met Frans gaat het van a naar beter’.

Nou, het gaat zelfs naar een Koninklijke onderscheiding want het heeft zijne majesteit de
Koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.



