
Geachte meneer Brummelhuis, 
 

Voor mij staat iemand met een zeer positieve levensinstelling die veel mensen inspireert, 

motiveert en tot voorbeeld is. Bij manege ’t Roessingh vervult u een bijna onmisbare 

functie, zelfs al bent u inmiddels gepensioneerd als stalmeester. Ook uw muzikale 

kwaliteiten worden dermate gewaardeerd dat het mij deugd doet dat ik u vandaag op 

het gemeentehuis mag ontvangen.  

 

Dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn, draagt u als geen ander uit. U heeft uw 

leven nooit laten bepalen door uw eigen visuele beperking, laat staan erdoor beperken. Bij 

manege ’t Roessingh laat u bovendien ruiters genieten van paardrijden, zonder én met 

beperking. Want de manege is er voor iedereen. En tot voor kort was u ook nog boer met 

Blonde d’Aquitaines. Zelfs hardlopen en fietsen op bekend terrein durfde u aan, is mij 

verzekerd.  

 

U bent inmiddels ruim 45 jaar betrokken bij de manege ’t Roessingh in Enschede. Eerst als 

medewerker, inmiddels als gepensioneerd en toegewijd vrijwilliger. Ondanks uw eigen 

visuele beperking reist u dagelijks met het openbaar vervoer van Weerselo naar Enschede en 

binnen de manege kent u alles en iedereen.  

 

Men is blij met uw praktische inzet als stalmeester, maar u wordt minstens zoveel 

gewaardeerd om uw mentorschap. Jonge medewerkers en stagiairs worden in alle rust met 

humor en betrokkenheid begeleid en gaan zo vol vertrouwen aan de slag. U bezit het 

vermogen om anderen op hun gemak te stellen, hun kwaliteiten te herkennen en hen oprecht 

te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

 

Zonder formele functie levert u een belangrijke bijdrage aan het beleid en de continuïteit van 

de zorgverlening. Het management ziet u als een waardevol klankbord met scherpe en 

empathische inzichten.  

 

Naast uw activiteiten in de manege spendeert u ook veel tijd aan uw grote passie muziek. Als 

veelzijdig musicus en bevlogen vrijwilliger zet u uw talenten in voor een brede reeks culturele 

initiatieven in en rond Weerselo. 

 

Als accordeonist, pianist, blazer op tuba, bariton, mondharmonica én midwinterhoorn, weet u 

keer op keer muziek in te zetten als verbindende kracht. 

 

Ik noem in dat kader het 100-jarig jubileum van huize St. Jozef, waar de bewoners een 

muzikaal feest aangeboden kregen. Ook bij zorgcentrum De Losserhof bent u een vertrouwde 

bezoeker en een graag geziene muzikant. In het dorp Weerselo zorgt u met uw accordeon 

tijdens wandeltochten voor muzikale vrolijkheid op rustplekken en in de advent klinkt uw 

midwinterhoorn tijdens sfeervolle kerstwandelingen door Twente. U speelt ook in het Nieuw 

Talent Orkest en dat doet u volledig op gehoor.  

 

Uw muzikaliteit overstijgt uw beperking, heb ik gemerkt. Als iemand het over Paul 

Brummelhuis heeft, dan zegt men als eerste: ‘A ja, dat is die meneer die zo prachtig kan 



zingen.’ Het is niet zo dat u bij koor Rejoice geen rekening moet houden met uw visuele 

beperking, integendeel, u moet zelfs alle zangteksten omzetten in brailleschrift, maar het staat 

uw muzikale prestatie geenszins in de weg.  

 

Behalve als zanger, vervulde u bij Rejoice ook regelmatig de rol van lector en sinds jaar en 

dag bent u leider van de decorcommissie bij grote uitvoeringen, waaronder bij de producties 

van Jesus Christ Superstar. U coördineert met bevlogenheid de bouw van decors en u weet 

iedereen te motiveren. Kortom: bij Rejoice zijn ze blij met uw muzikaliteit in combinatie met 

uw positieve houding en organisatorisch talent.  

 

Uw positieve instelling, doorzettingsvermogen en betrokkenheid maken u tot een voorbeeld 

voor velen. Een inspirator voor jongeren bovendien. U hebt regelmatig voorlichting gegeven 

over leven met een visuele beperking. U laat dan zien wat inclusie werkelijk betekent, maar 

ook dat beperkingen geen belemmering hoeven te zijn om volwaardig en betekenisvol deel te 

nemen aan de samenleving. 

 

Meneer Brummelhuis, iemand die met zo’n toewijding in alle bescheidenheid zijn 

maatschappelijke betekenis weet te positioneren in functies die voor velen een zeer 

belangrijke plaats in hun levens innemen, maken u tot toonbeeld van wat een Koninklijke 

onderscheiding beoogt te erkennen.  

 

Sinds enige tijd is de oorkonde, behorend bij de onderscheiding, in braille beschikbaar. Deze 

hebben wij vanzelfsprekend voor u aangevraagd.  

 

Ik deel u met plezier mee dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau. En dat u de oorkonde in braille krijgt uitgereikt.  


